
Liturgie 31 december 2025 Johanneskerk 
-Avondgebed op oudejaarsdag- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tafel geeft een symbolische schikking weer. De steen op tafel is voor alle 
opgaven die te zwaar waren het afgelopen jaar. De scherven staan voor alle 
teleurstellingen, voor dingen die pijn hebben gedaan, voor de verwachtingen 
die niet uitkwamen en voor de plannen die zijn mislukt. De kruik water staat 
voor de uren waarin we op adem konden komen en onze ziel rust konden 
geven. De bloemen staan voor fijne verrassingen en geslaagde ontmoetingen, 
voor de feestelijke momenten voor het gevoel dat mensen van je houden 
zoals je bent. Een zakdoek ligt op tafel voor ieder afscheid, voor de tranen die 
zijn gehuild en voor de tranen waarmee ons hart zich vult. Er ligt een grijs stuk 
stof voor tijden van leegte en oppervlakkigheid. De kaars staat voor het Kind, 
het kerstlicht dat in onze wereld is gekomen en voor alle lichte en heldere 
momenten in dit jaar. 



 

 

Liturgie bij het avondgebed 

Oudejaarsdag 2025 

Johanneskerk in Breda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderling van Dienst : Arie Roobol 
Voorganger  : Thijske Fraanje 
Diaken    : Riel Marais 
Organist  : Graham Kennett 
Viool   : Naomi van Doorn 
  



 
OM TE BEGINNEN 
 
Gebed 
 
Stilte 
 
In manus tuas Pater (instrumentaal) 
We luisteren naar ‘in manus tuas Pater, commendo spiritum meum’. 
Gebaseerd op Lucas 23: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. 
 
Zingen - We zingen lied 264, couplet 1 tot en met 4 – er is een 
dag voorbij gegaan  
 
 
TERUGKIJKEN 
 
Gedicht  
 
Lezen - Psalm 139: 1-12 
 
La Ténèbre (instrumentaal) 
We luisteren naar ‘La ténèbre n’est point ténèbre. Een lied bij psalm 
139. Heel het duister is vol van luister. Door uw licht de nacht is als de 
dag net zo helder. 
 
Stilte 
 
Zingen - We zingen lied 139, couplet 1 en 7 – Heer die mij ziet 
zoals ik ben 
 
 
 
 
 
 



 
BELIJDEN EN LOSLATEN 
 
Een inleiding op het kyrie 
 
Zingen - We zingen Lied 962 – wat ik gewild heb 
 
Stilte 
 
Bleib mit deiner Gnade bei uns (instrumentaal) 
We luisteren naar het Taizé-lied ‘Bleib mit deiner Gnade bei uns’. Blijf 
met uw genade bij ons, Heer onze God, licht in het duister. 
 
Zingen - We zingen Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben 
 
 
DANKBAARHEID 
 
Lezen - Johannes 1: 1-5, 14 
 
Korte overweging 
Tussentijds horen we op viool ‘dans nos obscurités’, als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. 
 
Zingen - We zingen Lied 14 (uit het liefste lied van overzee), 
couplet 1, 2 en 4, de dag vanuit uw hand ontvangen 



 
2. Het zonlicht heeft ons wel verlaten, 
maar als ik straks mijn ogen sluit, 
dan blijf Gij door de nacht heen waken 
tot weer de dag wordt ingeluid. 
 
4. Ontluiken elders dan haar stalen 
en wachten mensen op het licht, 
gun hun zo lang zij adem halen;  
het lichten van uw aangezicht. 
 
 
GEBED VOOR DE WERELD 

  
 
 
HOOP EN TOEKOMST  
 
Zingen 
We zingen lied - Door goede machten trouw en stil omgeven, 
couplet 1, 5, 6, 7 (melodie van Sietz) 

 
 



 

 
5. Laat warm en stil de kaarsen branden heden,  
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,  
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. Refrein 
 
6. Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,  
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,  
laat ons dan allerwege horen stijgen  
tot lof van U het wereldwijde lied. Refrein 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. Refrein 
 
Gedicht  
 
Zingen 
LB 263, couplet 1 tot en met 3 
 
 
 



 
Zegen 
 

 
 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
We wensen u een fijne avond en goed begin van het nieuwe jaar! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Morgenochtend in de Markuskerk 
Ochtendgebed om 11 uur: Hoe nu 

verder met dat licht van kerst? 
 
 

  



 


